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Mededelingen 

 
Kerkdienst 
Aankomende zondag zijn we alweer in de derde dienst rond het thema hoop 
beland.  
De afgelopen twee zondagen luisterden we naar anderen. Allereerst naar 
christenen in moeilijke omstandigheden. Toen ging het over de dunne lijn tussen 
hoop en wanhoop. De zondag daarop hoorden we over hoogleraar Jan Rotmans. 
Hij denkt dat wij goud in handen hebben met zoiets als hoop. Wat maakt 
christelijke hoop anders? Daar dachten we toen over na.  
De komende twee weken leggen we ons oor te luisteren bij de profeet Micha. 
Vandaag komen er twee dwarsliggers aan het woord. Zij leren ons over hoop: 
Micha en ds. Martin Luther King. 
 
Aandacht voor elkaar 
We leven mee met Betty en John Zeeman. Betty is een korte tijd in het ziekenhuis 
opgenomen geweest. Dat was vanwege een gecompliceerde bijwerking van de 
immuuntherapie die zij op dit moment ondergaat. Op dit moment is zij weer thuis 
en langzaam herstellende om weer vitaal genoeg te mogen worden voor een 
nieuwe chemokuur om de maagkanker te bestrijden. 
 
Kerkasiel Kampen 
In deze zondagsbrief vinden jullie een kort verslag, geschreven door een van de 
deelnemers, die mee was om gestalte te geven aan vier uur viering rond het 
doorgaande kerkasiel in Kampen. Met een groep van om en nabij veertig man uit 
Veenendaal, Bennekom en Ede gingen wij op pad. Allen onder de indruk van de 
inzet van de vrijwilligers in Kampen rond het langdurige verblijf van de Oezbeekse 
familie Babayants in kerkgebouw de Open Hof.  
Ds. Loeki van Laan 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 
naar Maaike Drok. 
 
 
 

Zondagsbrief 

 

7e jaargang, nummer 8 

 
Zondag 3 augustus 2025 
Kleur van de zondag: groen 
 



2 

 

Bedankt  
Na de verhuizing van Dick naar de Meent heb ik veel kaarten en mails ontvangen 
met lieve en bemoedigende woorden. Ik werd er erg gelukkig van dat er zoveel 
meelevende mensen om ons heen staan. 
Hartelijke groet, Marijke Vogelezang 
 
24 juli 2025: Kerkasiel Kampen 
Op een ‘gewone’ donderdagmorgen reist een flinke groep uit Bennekom, Ede en 
Veenendaal naar De Open Hof in Kampen. Hier wordt Kerkasiel geboden; heel 
veel zachte krachten samen maken het mogelijk, al acht maanden lang: dag in, 
dag uit. Ds. Garbrich, ds. Loeki, organist Dick en een deel van het koor The Joy 
geven ons houvast. Net als het lied Da Noche, de rode draad van deze morgen. 
Vier uren met gebeden, liederen, stiltes, verhalen, gedichten, de Lectio Divina, en 
zelfs TV documentaire beelden van 20 jaar geleden. Het brengt bij ons iets 
teweeg. Het ontroerende verhaal uit Aalten, 1944, verwoord door Wim, de 
indrukwekkende levenservaringen van Lt. Kol. Evert en zijn manschappen. 
Oorlog, geweld… slachtoffers… hoe gaan we ermee om, hoe kunnen we slechte 
krachten ombuigen? We eindigen deze uren toch met hoop en blijheid, Lied 216, 
en gebed, we denken aan alle gewortelde kinderen en hun families die in ons land 
in onzekerheid leven. Ds. Loeki geeft het licht door aan de groep uit Best, die 
‘gewone’ donderdag is niet gewoon meer…. 
Inge Mol 
 
Doorpraten op zondag 
Heb je na de dienst zin om eens door te praten over wat je heeft geraakt? Wil je 
ervaringen en inzichten delen met anderen? Elke eerste zondag van de maand, 
direct na de dienst, nodigen we je uit om in een kleine groep na te praten. Dit doen 
we in de consistorie/kinderopvang. Het gesprek duurt maximaal een half uur en 
is een open ruimte om te delen en te luisteren.  
Er staat koffie, thee en iets lekkers klaar. Je bent van harte welkom meteen na de 
dienst! Komende zondag 3 augustus is de volgende keer. Hopelijk tot dan! 
Caroline Wakker en Marije Stegenga (V.I.S.) 
 
Kijkcijfers zondag 27 juli 
Direct: 99 Opname: 61 
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Uitnodiging Ouderenmiddag ‘Zomerzon en Samenzijn’ 27 augustus 
Kom samen genieten van een gezellige, zonnige middag! De zomer is in volle 
gang en dat willen we graag samen met u vieren. Daarom nodigen wij u van harte 
uit voor een gezellige ouderenmiddag met als thema: Zomerzon en Samenzijn. 
Wat kunt u verwachten?  
- Een sfeervolle middag met een hapje en een drankje; 
- Een zomers thema; 
- Mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, bij te 

praten en te genieten van het samen zijn. 
 

Praktische informatie: 

- Datum: 27 augustus; 
- Tijd: van 14.30 tot 16.30 uur; 
- Locatie: Trefpunt, Dennenlaan. 

 
Voor informatie en aanmelden 
- Anneke Geerken, zw-ouderling1-sectie2@pkn-veenendaal.nl, 06-11074237; 
- Karin de Jonge, katharinadejonge@gmail.com, 06-17574731. 
 
We vinden het fijn als u zich van tevoren aanmeldt, maar ook zonder aanmelden 
bent u van harte welkom. Aanmelden per mail of telefoon of via de intekenlijst in 
de hal van de kerk. Hebt u vervoer nodig, laat het dan even weten.  
Zonnige groet, Alette van de Lagemaat, Margreet Hagelstein, Anneke Geerken 
en Karin de Jonge 
 
 
 

 

 

 

 

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook 
te vinden op de website van de wijkgemeente ZuidWest 

www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl. 

Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de 

Digitale nieuwsbrief. 

De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan ook op 
www.kerkdienstgemist.nl.  

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk 
woensdag a.s. worden verstuurd naar 

zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl. 
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